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Schaapje,
 Schaapje,
heb je mooie wol?



“Ik wil ook geschoren worden,” 

zegt Sandra het schaap.

“Jouw wol is nog niet dik genoeg,” 

zegt haar moeder. “Je moet nog 

een tijdje wachten.” 

“Dan ga ik wel zo lang op reis,” 

besluit Sandra.

Stilletjes gaat ze op weg.



Onderweg komt ze een naaktslak tegen.

“Mag ik wat van jouw wol?” vraagt hij. “Ik voel me zo naakt.”

“Volgend jaar pas, arm, naakt dier. Dan is mijn vacht dik 

genoeg,” antwoordt Sandra.

En ze wandelt verder.



“Mag ik wat van jouw wol?” vraagt de rilmuis. “Ik heb het 

zo koud!”

“Geen wonder dat je het koud hebt met zo’n dunne vacht. 

Misschien geef ik je volgend jaar iets van mijn mooie wol,” 

zegt Sandra vol medelijden, en ze loopt verder.



“Mag ik wat van jouw wol?” vraagt de ree. “Jouw vacht is 

zo mooi zacht en krullerig. Mijn vacht is hard en glad.” 

“Je hebt echt pech met jouw vacht,” zegt Sandra meelevend. 

“Ik zal kijken of ik je volgend jaar misschien kan helpen.”




